
 

 

        

 

 
 

Programma Vorming & Toerusting 2025 – 2026 

 

 

 
                                                 

 

 

Jaarthema 

 
 

 

Wij waarderen uw suggesties en opmerkingen t.a.v. het programma. 

Neemt u dan ook gerust contact op met   

Hans de Beun T 317955 of  v-t@pghellevoetsluis.nl   
Leden van de Taakgroep Vorming en Toerusting: Eleonore Develing, Marieke 

Schop, ds. Evert-Jan Vledder, ds. Leon de Borst en Hans de Beun 

'Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest' 
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'Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods 

Geest' 

 
Dit thema is gebaseerd op het laatste hoofdstuk uit de visienota 

'Midden in het leven' en nodigt gemeenten uit om met nieuwe ogen te 

kijken naar de werking van Gods Geest in het dagelijks leven.    

   

Het jaarthema daagt gemeenten uit om bewust aandacht te 

schenken aan de onverwachte manieren waarop de Geest zich 

manifesteert, zowel binnen als buiten de kerkmuren. Het stimuleert 

gemeenteleden om ontvankelijk te zijn voor Gods aanwezigheid in 

het alledaagse en te herkennen hoe de Geest werkt.    

 

"Gods Geest is altijd in beweging en vindt steeds nieuwe, 

verrassende wegen. Dit jaarthema nodigt ons uit om met 

verwondering te kijken naar wat er om ons heen gebeurt en te 

ontdekken hoe de Geest werkzaam is in kerk én samenleving. Het 

gaat erom dat we als gemeenten leren meebewegen met Gods 

missie en ons laten verrassen door zijn creatieve werk in het leven 

van alledag.                                                                          Het thema 

biedt mogelijkheden voor verdieping en vernieuwing in de 

gemeentelijke praktijk, waarbij de focus ligt op het opmerkzaam zijn 

voor Gods Geest in het midden van ons bestaan.”      

 

PKN scriba René de Reuver  

 

De Taakgroep Vorming en Toerusting van de PGH biedt u 

dit programma aan voor het seizoen 2025-20226 Er wordt 

nog gewerkt aan uitbreiding van het programma. 

We informeren u via de PGH Website, Kerkwijzer en 

Zondagsbrief. 
                

Data en onderwerpen van bijeenkomsten zijn onder 

voorbehoud 
        



 

 

 

Begin november wordt er gestart met het kinderkoortje voor kinderen 

in de leeftijd van de basisschool. 

Het mooie eraan is, dat er na het repeteren een heus optreden 

gepland staat, namelijk bij de kerstmusical in de 

kinderkerstnachtdienst in de Petrakerk. 

Dan stopt het weer even en gaan we in het voorjaar weer oefenen 

voor de uitvoering met Pasen. Een overzichtelijk aantal keren voor 

ouders en grootouders om uw (klein)kind te zien stralen. 

Heeft u interesse of vragen hierover?  

Mail naar v-t@pghellevoetsluis.nl of houd de website 

kinderkoortjehellevoetsluis.nl in de gaten. (Deze website is 

momenteel onder constructie terwijl dit geschreven wordt.) 

 

 

 

Vanuit de gevangenis heeft verzetsstrijder en 

theoloog Dietrich Bonhoeffer tijdens de Tweede 

Wereldoorlog aangrijpende gebeden en 

gedichten geschreven. Daaruit klinkt dat hij in 

zijn denken, spiritualiteit en geloof zijn tijd ver 

vooruit was. Zijn theologie en geloof komen met 

mooist samen in zijn gebeden en gedichten die 

we graag willen lezen. We plaatsen dat in het 

kader van één van de beden van het Onze 

Vader: “Breng ons niet in beproeving, maar red 

ons uit de greep van het kwaad”(NBV’21 vertaling). 

Kinderkoortje Hellevoetsluis 

Breng ons niet in beproeving: gebeden en gedichten van 

Dietrich Bonhoeffer 
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We diepen dit thema in vier bijeenkomsten uit.  

 

Locatie: De Schakel Nieuwenhoorn 

Data:   donderdagmiddag    25 september  14.00 uur  

donderdagavond       2 oktober         20.00 uur 

donderdagmiddag    16 oktober        14.00 uur 

donderdagavond      6 november      20.00 uur                                                                                                   

Aanmelden bij ds. Evert-Jan Vledder 0181-375363 of 

predikant.vkds@pghellevoetsluis.nl. 

 

Gemeente Groei Groepen seizoen 2025-2026 
 

Het concept van de Gemeente Groei Groepen (GGG) is het vormen 

van kleine gemeenschappen waarin ontmoeting, gesprek en 

meeleven met elkaar centraal staan. 

Zó kunnen we als christenen groeien in onze relatie met God en met 

elkaar. We oefenen in discipelschap (navolging van Christus) en 

leven met elkaar mee en zorgen voor elkaar. 

Of je nu al heel lang of nog maar kort discipel van Jezus bent: van 

harte welkom om bij ons aan te sluiten! 

Als er genoeg belangstelling is voor bijeenkomsten op 

woensdagavond kan er mogelijk een nieuwe groep worden gestart. 

Van harte welkom namens de Gemeente Groei Groepen!  

Christina en Martin Hanse 

 

Gemeente Groei Groep dinsdagavond 

 

Deze groep komt eens in de 3 weken bij elkaar in 

de Petrakerk. Deze groep begint met een maaltijd 

om 18.30 uur. Deze groep gaat komend seizoen 

verder met een serie bijbelstudies met het thema 

“En God zag dat het tov was” – Oeroude vragen, 

ijzersterke antwoorden in Genesis. Het 

gespreksboekje behandelt teksten uit de eerste elf 

hoofdstukken van Genesis. Genesis betekent 

begin, oorsprong, en gaat over oeroude vragen van 
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de mens: Waar kom ik vandaan? Waarom leef ik? Wat is de 

herkomst van het kwaad? En: is er toekomst voor de mens, en voor 

onze groene planeet aarde? Zo vinden we in teksten over het begin 

antwoorden op de vragen van vandaag. 

 

Data: dinsdag  9 september  2025   Petrakerk 

dinsdag  30 september 2025 

dinsdag  14 oktober 2025 

dinsdag  11 november 2025 

dinsdag  2 december 2025                                                                                         

  Aanmelden bij Christina Hanse 06-43868552. 

 

Gemeente Groei Groep maandagavond 

 

Eens in de 3 weken komt deze groep 

om 20.00 uur bij elkaar bij de familie 

Schmidt.  

We starten dit seizoen met de serie 

Bijbelstudies onder de titel: ‘Dit is mijn 

lichaam - De kracht van samen 

geloven in een verbrokkelende 

samenleving.’ 

Door het geloof worden wij als broers 

en zussen tot één lichaam gemaakt. 

We zijn leden van één gezin, waarover 

Jezus zegt: ‘Dit is mijn lichaam.’ Het 

gaat over de kracht van de geloofsgemeenschap in een 

individualistische samenleving; de verbondenheid tegenover 

verdeeldheid; de uitdaging om elkaar te dienen en te waarderen in 

het lichaam, en de werken van Jezus te doen in deze wereld. 

 

Data: maandag 22 september 2025  Klaverruiter 29  

maandag 13 oktober 2025 

maandag 3 november 2025 

maandag 17 november 2025 

maandag 1 december 2025 



 

 

maandag 15 december2025                                                 

Aanmelden bij Martin Hanse 06-12102996 

 

Oorlog en Vrede 
 

Voor ruim 80 jaar ervoeren we sinds de Tweede Wereldoorlog vrede 

op ons continent. Daar kwam een eind aan bij de annexatie van de 

Krim in 2014 door Rusland en de Russische inval in Oekraïne in 

februari 2022. Sinds de NAVO-top in juni 2025 is er weer sprake van 

bewapening en is de lang gekoesterde vrede geen 

vanzelfsprekendheid meer. Dat roept de vraag op: hoe 

kunnen/moeten we als gelovigen aankijken tegen het fenomeen 

oorlog en vrede? We gaan te rade bij iemand die beide het geloof en 

het fenomeen oorlog en vrede verenigt in zijn functie als geestelijke 

verzorger bij de Marine. 

Voor de organisatie is het erg belangrijk om u op te geven voor één 

van deze twee gelegenheden. Doet u dat graag vóór 5 oktober a.s. 

 

Datum: woensdag 8 oktober 2025    14:00 en 20.00 uur    

Locatie: Petrakerk 

Aanmelden bij ds. Evert-Jan Vledder:  0181-375363 of 

predikant.vkds@pghellevoetsluis.nl 

 

Bijbelkring: In grote stappen door de Bijbel 
 

We lezen vaak losse stukjes in de Bijbel. Voor jezelf of in de 

kerkdienst. Maar wat is nu het grote verhaal? We gaan in deze 

cursus in grote, maar wel verdiepende stappen door de hele Bijbel. 

De uitdaging is: hoe leer ik zelfstandig de Bijbel lezen? Wie wil kan 

ook oefenen om zelf de betekenis van Bijbelse teksten te ontdekken 

en uit te leggen. - Je kunt deze cursus eveneens volgen als 

(gedeeltelijke) voorbereiding op het doen van belijdenis. 

mailto:predikant.vkds@pghellevoetsluis.nl


 

 

 
 

Locatie: De Schakel te Nieuwenhoorn, Dorpsstraat 12                                                                                                     

Data:  donderdag 18 september 2025 20:00 – 21:45 uur 

donderdag   9 oktober, donderdag 30 oktober 2025                                                                                                                 

donderdag 20 november, donderdag 11 december 2025 

 donderdag 8 januari, donderdag 29 januari 2026                                                

donderdag 19 februari, donderdag 12 maart 2026  

 donderdag 26 maart, donderdag 16 april 2026 

 donderdag 7 mei, donderdag 28 mei 2026    

 donderdag 18 juni, donderdag 9 juli 2026  

Aanmelden bij ds. Leon de Borst 06-24238987 
 

30+ Kring 

 

Een gezellige en inspirerende avond in de Petrakerk voor alle 30+ers 

en een ieder die het 

fijn vindt om elkaar te ontmoeten op een andere manier. We willen 

deze avond samen eten, gesprekken voeren en met elkaar op 

verschillende manieren creatief aan de slag met een thema dat je 

raakt. We starten met de maaltijd om 18:30 uur. De kosten voor deze 

avond zijn €10,- per persoon. 

Datum: vrijdag 7 november 18.30 uur  in de Petrakerk 

Tweede keer: nog te plannen in het voorjaar.  

Aanmelden bij: Reina Vos of ds. Leon de Borst 06-24238987 

 

Activiteiten bij de kerkelijke feesten 

 
De Taakgroep Vorming en Toerusting streeft ernaar om bij de 

verschillende kerkelijke feesten (Advent, Kerst, Pasen, Pinksteren,…) 

activiteiten te organiseren. 

Informatie via de Kerkwijzer, de Zondagsbrief en de PGH website. 



 

 

 

 

Sterke vrouwen in de Bijbel 
 

Aan alle vrouwen in de gemeente,  

 

We gaan een heerlijke middag hebben met een 

high- tea. Omdat het 8 maart 2026 

internationale vrouwendag is, gaan wij hier 7 

maart met elkaar bij stilstaan, maar het dan 

hebben over de sterke vrouwen in de bijbel. 

Omdat het tevens de week van gebed is, is 

willen wij daar ook aandacht aan geven.  

 

Dus lieve vrouwen; save de date! Zaterdag 7 maart 2026                                                                                                                                                                                   

Locatie: Petrakerk. Tijd: exacte tijd wordt later bekendgemaakt 

Aanmelden bij: Gerdien Nuys of Marieke Schop 

 

Bonhoeffer film 
 

Terwijl nazi-Duitsland Europa in zijn greep krijgt, 

raakt de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer 

betrokken bij een gevaarlijk complot om Hitler te 

vermoorden. 

https://share.google/DXAwJE5PZROCAls7k (met 

muziek van Lauren Daigle) 

 

Datum: vrijdag 17 april 2026 inloop 19.15 start film 19.30 uur in 

de Petrakerk   

Aanmelden: Marieke Schop 06-40223952 of v-t@pghellevoetsluis.nl 

 
 

 

Samen de Passion kijken: 

https://share.google/DXAwJE5PZROCAls7k
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The Passion is een eeuwenoud verhaal over hoop, liefde, verraad en 

vergeving, maar dan verteld vanuit onze tijd.  

Een mooi moment om saamhorigheid te blijven voelen ondanks al 

het leed in de wereld.  

Kom samen de Passion kijken op donderdag 2 april 2026 in de 

Petrakerk om 20.30 uur inloop 20.15 uur. 
 

 

 

 

Pasen is één van de belangrijkste feestdagen op onze liturgische 

kalender. Van Pasen en de opstanding schrijft Paulus in 1 Korinthiers 

15:13-14 “Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; 

en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud 

en uw geloof zinloos”. Hoe moeten we deze woorden van Paulus 

beoordelen? We kijken naar een aantal afbeeldingen en gedichten 

over de opstanding en concluderen met wijlen Kune Biezeveld dat 

Pasen een kwetsbare belofte is waaruit we hoop putten. 

We organiseren vier bijeenkomsten, in het voorjaar van 2026.  

 

Locatie:  in de Schakel te Nieuwenhoorn 

Data: donderdagmiddag   26 februari  14.00 uur  

 donderdagavond        5 maart      20.00 uur 

donderdagmiddag    12 maart     14.00 uur                                                                            

donderdagavond      26 maart     20.00 uur                                                        

Aanmelden bij ds. Evert-Jan Vledder 0181-375363 of 

predikant.vkds@pghellevoetsluis.nl    

 

 

 

Elke tweede dinsdagmorgen van de maand (na de 

Startzondag) zijn alle 55-plussers uitgenodigd voor 

een verdiepende kring in de Petrakerk rond Bijbelse 

wthema’s. Je kunt vast een kopje koffie nemen vanaf 

9.30 en we gaan aan de slag van 10.00 uur tot 11.30 

in de koffiezaal. Het gaat dit jaar over diverse 

Pasen als kwetsbare belofte 

55+ Kring 



 

 

onderwerpen die aangedragen zijn door kringleden, zoals: Wat staat 

er over Engelen in de Bijbel? Is Allah dezelfde/hetzelfde als onze 

God? En wat staat er in de poëtische boeken Prediker en Hooglied? 

Wat heeft de vorm – poëzie – ons te zeggen? Deze kring voorziet in 

een toenemende belangstelling maar er nog voldoende ruimte voor 

meer belangstellenden. Ds. Leon de Borst verzorgt het inhoudelijke 

deel, eventueel bijgestaan door een gastspreker. 

 

Locatie: In de koffiezaal van de Petrakerk, 

Tijd: 9.30 inloop, kring 10.00-11.30 uur 

Data:  Dinsdag 14 oktober 2025    

Dinsdag 11 november 2025 

Dinsdag  9 december 2025  

Dinsdag 13 januari 2026  

Dinsdag 10 februari 2026   

Dinsdag 10 maart 2026    

Dinsdag 14 april 2026   

Dinsdag 12 mei 2026    

Aanmelden bij  Wil Stoutjesdijk 0181-317326 061733504 
 

Workshop Presenteren en Voorlezen voorin de kerk 

 

De één lijkt het zo uit haar mouw te schudden, de ander staat met 

knikkende knieën achter de lezenaar. Maar voor iedereen blijft het 

spannend: voorlezen of iets vertellen voor een grote groep. In drie 

sessies (je hoeft niet alle keren te kunnen) helpen we elkaar om te 

groeien in vrijmoedigheid, vaardigheden en techniek. We werken 

onder andere aan verstaanbaarheid, hoe je overkomt, hoe je een 

tekst kunt overbrengen en hoe je zelf dingen beter onder woorden 

kunt brengen. Speciaal aanbevolen voor (aspirant)kerkenraadsleden, 

maar toegankelijk voor iedereen die soms voor een kerk of groep wat 

wil of moet vertellen. Ook al ben je er best bedreven in, er valt altijd 

wat bij te leren. De workshop staat open voor maximaal 10 

deelnemers. Geef je snel op, want we beginnen al op 29 september! 

 

Locatie: Petrakerk kerkzaal 



 

 

Data: Maandag 29 september 2025   20.00 u  

   Dinsdag 7 oktober 2025   20.00 u  

Zondag 12 oktober 2025   11.15 u  

Aanmelden bij ds. Leon de Borst 06-24238987  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Voor hen die langer of korter geleden iemand zijn verloren. Deze 

kring heeft als doel om elkaar bij te staan bij verlies van een dierbare 

korter of langer geleden. Zodat we met elkaar het verdriet en andere 

gevoelens samen onder ogen kunnen komen. En om te delen hoe 

geloof daarin een houvast kan zijn, maar ook vragen kan oproepen. 

Iedereen die een dierbare heeft verloren en met dit verlies rondloopt 

is van harte welkom. 

Het is geen alternatief voor therapie, maar wel een plek om open te 

praten over wat je bezig houdt en dwars zit. En om er voor elkaar te 

zijn. De kring wordt geleid door beide 

predikanten: ds. Evert-Jan Vledder en ds. Leon de Borst. 

 

Locatie:  eerste keer in de Petrakerk, later mogelijk bij 

deelnemers thuis 

Data:  woensdag 19 november 2025                                                                                                     

woensdag  3 december 2025                                                                             

woensdag 17 december 2025                                                                    

woensdag 14 januari 2026                                                                             

Rouwkring 



 

 

woensdag 28 januari 2026                                                                   

woensdag 11 februari 2026 (reserve)                    

Aanmelden bij ds. Leon de Borst 06-24238987 

 

Workshop Hardop bidden en Ministry gebed 
 

Als je het nooit geleerd of geprobeerd hebt kan het een 

blokkade vormen: hardop bidden voor - of in het bijzijn van - 

iemand anders. In deze workshop gaan we in drie keer (je hoeft 

niet alle keren te kunnen) oefenen in vrijmoedigheid en hardop 

bidden. We kijken naar de inhoud van waar je voor kunt bidden 

en ervaren dat je de tijd mag nemen om je eigen woorden te 

zoeken. We combineren deze workshop met het zgn. Ministry 

gebed. Daarbij 

bid je met twee 

personen voor 

een derde 

persoon in de 

kracht van de 

Heilige Geest. Je 

doet dat in de 

verwachting dat God bij jullie is. We stellen ons daarbij open 

voor waarin de Geest ons wil verrassen. Tijdens het gebed 

vallen er regelmatig stiltes. Daarin luister je samen naar de 

Geest en sluit je aan bij wat Hij aan het doen is in de persoon 

waarvoor je bidt. Deze workshop wordt gegeven tijdens de 

maand februari, vlak voor de 24-7 gebedsweek, waarin je 

meteen het geleerde in praktijk zou kunnen brengen. 

De workshop staat open voor maximaal 10 deelnemers. 

 Locatie/tijd: In de consistorie van de Petrakerk 20.00 uur   

Data: donderdag 5 februari 2026   

donderdag 12 februari 

2026                                                                                                                        

donderdag 26 februari 2026 

Aanmelden bij: ds. Leon de Borst 06-24238987  

  



 

 

LEV 

 

Avonden voor jongeren van 12-18, op vrijdagavond met 

gebruikmaking van materiaal van ‘Zorg voor jongeren’ 

    Data:  vrijdag 19 september 2025 19:30 uur Petrakerk 

vrijdag 3 oktober 2025  19:30 uur Petrakerk 

vrijdag 10 oktober 2025 19:30 uur Petrakerk 

vrijdag 31 oktober 2025 19:30 uur Petrakerk 

vrijdag 14 november 2025 19:30 uur Petrakerk

 vrijdag 28 november 2025 19:30 uur Petrakerk 

    Data in 2026 volgen later.  

     Aanmelden bij: Jacqueline Bloeme 06-20155168 
 

  
De Alpha cursus is voor jou als je 

meer wilt weten over het christelijk 

geloof of je geloof wilt verdiepen. Of 

je nu al gelooft of gewoon 

nieuwsgierig bent, Alpha biedt 

ruimte om vragen te stellen, nieuwe 

mensen te ontmoeten en meer te 

leren over het leven, het geloof en 

de betekenis van Jezus. Je kunt 

gewoon aanschuiven aan tafel, 

want het eten staat al klaar! Hoe fijn is dat? Eventuele dieetwensen 

kun je vooraf doorgeven, zodat iedereen van het diner kan genieten. 

Dus, ben jij nieuwsgierig? Wil je meer weten over het geloof of jezelf 

erin verdiepen? Geef je op via Alphacursus.nl, kies voor 

Hellevoetsluis als locatie en meld je aan! Deze cursus wordt dit jaar 

twee keer georganiseerd in samenwerking met de Protestantse Kerk 

Hellevoetsluis, Level Church en Evangelische Gemeente Agapè. 

 

Locatie: “de Tweede kans”, Rijksstraatweg 142b                                                         

Data: Start woensdag  24 september 2025  19.00 uur  

ALPHA CURSUS (samen met Agape en Level Church) 



 

 

(Tweede Alpha Cursus: Start februari 2026 18.30 uur in de 

Petrakerk) 

Aanmelden bij: Marieke Schop 06-40223952  

v-t@pghellevoetsluis.nl of Leon de Borst 06-24238987 

 

(pre) Marriage Course 

 

Bij een (pre)Marriage Course maak je als stel tijd voor elkaar. Hoe 

zorg je ervoor dat je elkaar als stel niet uit het oog verliest? Hoe houd 

je je relatie sterk, leuk en uitdagend?                             

Bij een Marriage Course leer meer over jezelf, je partner en je relatie. 

Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen zijn; je verbinding 

versterken, communiceren in een relatie en de invloeden die je krijgt 

vanuit je familie.                                                                                                              

De cursus start met een 

romantische maaltijd voor jullie 

eigen tafeltje waarna je met z’n 

tweeën aan de slag gaat via 

filmmateriaal en een cursusboekje. 

De kosten voor de hele cursus zijn 

€125 per stel. Dit is inclusief zeven 

diners en cursusboekje. In samenwerking met Evangeliegemeente 

Agapè en Level Church en Haggai.  

Opgeven kan via Marriagecourse.nl, kies voor Hellevoetsluis.   

Meer informatie bij Marieke Schop 06-40223952 

v-t@pghellevoetsluis.nl of Leon de Borst 06-24238987                                                                           

 

Data:  dinsdag 16 september 2025  18.45 uur Petrakerk 

dinsdag 30 september 2025  18:45 uur Petrakerk                                                                                

dinsdag 14 oktober 2025       18.45 uur Petrakerk                                                                                                

dinsdag 28 oktober 2025       18.45 uur Petrakerk                                                              

dinsdag 11 november 2025   18.45 uur Petrakerk                                                              

dinsdag 25 november 2025   18.45 uur Petrakerk         

dinsdag 16 december 2025   18.45 uur Petrakerk   

Aanmelden via Marriagecourse.nl  
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Gemeentecontactmiddag of -avond 
 

Een mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten en wat te leren. We 

plannen deze avond later voor het eerste kwartaal van 2026. De 

combinatie van een lunch of avondmaaltijd en een   inhoudelijk 

gedeelte doet het goed. We gaan in gesprek met elkaar naar 

aanleiding van een thema of bijbelgedeelte. Onze predikanten of een 

gastspreker ondersteunen ons. 

 

Locaties: Petrakerk en De Schakel in Nieuwenhoorn. 

Meer informatie bij Hans de Beun hdebeun@gmail.com of  

v-t@pghellevoetslluis.nl 06-18434273 of Henk de Boer 06-

40408464 

 

Groothuisbezoeken / Tafelgesprekken 

 
Houdt u voor deze activiteiten de Kerkwijzer, de Zondagsbrief en de 

PGH website in de gaten. De verwachting is dat in het voorjaar van 

2026 deze ontmoetingen gaan plaatsvinden.  
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